
Zondag 17 april
Paasfeest

Welkom in De Regenboog 
en iedereen die via de media 

met ons verbonden is 
in de dienst voor jong en oud.



Voorganger : ds. Bertine van de Weg

Ouderling van dienst : Bert Nijhoff
Welkom ouderling : Gerrit Stokvis

Diakenen : Gerrit Pastink, Symen Bouma, 
: Elze de Groot

Organist : Jan Ebeltjes

Lezers : Thomas, Joep en Waut
Gebed met : Leanne en Aimée

Collectedoel 



Collectedoel van deze zondag: 

Kerkelijke doeleinden

U kunt uw bijdrage geven in de koker  bij de
uitgang van de kerk of via de bank:  
NL96 RABO 0327 3039 72 t.n.v. PG Nijverdal
of via de Scipio app

Welkom en mededelingen



Welkom 

en

mededelingen

Liturgisch bloemstuk



Johannes 20:1-18

Waar de toekomst gesloten 
leek door de dood van 
Jezus, wordt deze op de 
Paasmorgen weer 
helemaal opengelegd. De 
Heer is opgestaan! En 
daarmee lijkt alles gezegd.

Zingen: Lied 122: 1, 2 Evang. Liedbundel



Lied 122: 1, 2   Evangelische Liedbundel

1

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans’ Jeruzalem;
een heerlijk morgen licht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

Vers 2



2

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held,
Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

Bemoediging en groet



Bemoediging en groet

Zingen ‘De kracht van Uw liefde’ Opw. 488 



‘De kracht van Uw liefde’ Opw. 488 

https://www.youtube.com/watch?v=R42THV3IBQo  



Gebed 

Aandacht voor het project



Project 



Projectlied



Ga je met ons mee naar de overkant? 

Ga je met ons mee naar 't beloofde land? 

God is het die ons toen bevrijdde, 

ons door zee en zand zal leiden. 

God gaat in een wolk vooraan 

naar het land van Kanaän. 

Hey, kom je mee? (x4) 



Ga je met ons mee naar de overkant? 

Ga je met ons mee naar 't beloofde land? 

Weet je nog wel van deze zegen 

de bevrijding die wij kregen. 

Zorg dat je dit niet vergeet 

als je van het paasmaal eet. 

Hey, kom je mee? (x4)



Ga je met ons mee naar de overkant? 

Ga je met ons mee naar 't beloofde land?

Jij mag best vragen, jij mag weten: 

Waarom wordt er brood gegeten, 

waarom drinken wij de wijn? 

Waarom is dit feest zo fijn? 

Hey, kom je mee? (x4) 



Ga je met ons mee naar de overkant? 

Ga je met ons mee naar 't beloofde land? 

Vier nu het paasfeest als een wonder 

Want wij kunnen niet meer zonder. 

God heeft ons bevrijd voorgoed 

Dat geeft elke dag weer moed. 

Hey, kom je mee? (x8)



Bijbelverhaal 
gelezen door 
Thomas, 
Joep en
Waut

Zingen ‘Hij leeft’  YouTube



Zingen ‘Hij leeft’ 

https://www.youtube.com/watch?v=oxNAsi6nFdc 



Uitleg 

Zingen: ‘De steen is weg’   YouTube



‘De steen is weg’ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ov-GVIbQBuI 

Pastorale mededelingen



Pastorale mededelingen

Gebed, met Leanne en Aimée



Gebed, 
met Leanne en Aimée

Collectedoel



Collectedoel van deze zondag: 

Kerkelijke doeleinden

U kunt uw bijdrage geven in de koker bij de 
uitgang van de kerk     of via de bank:  
NL96 RABO 0327 3039 72 t.n.v. PG Nijverdal
of via de Scipio app

Zingen: Lied: 132: 1, 3  Evang. Liedbundel



Lied 132: 1, 3    Evangelische Liedbundel

1

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald' een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de vitorie, nu en immermeer.

Vers 3



3

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In Zijn Godd'lijk Wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zegen 



Zegen 

Met door gemeente 
gezongen

‘Amen’ 

koffie 



In het Spectrum is gelegenheid 

om elkaar te ontmoeten.

Groet 



Wij wensen u

gezegende
Paasdagen 

en een goede week


