
TAIZÉVIERING 6 maart 2022
Het Centrum, 18.30 uur 

We zijn voor de viering in stilte bij elkaar



Graag in stilte naar de muziek

luisteren

Ook is er de mogelijkheid om een

kaarsje aan te steken



U luistert naar

Laudate Omnes Gentes

(instrumentaal)



U luistert naar

Seigneur, Tu gardes 

mon âme



U luistert naar

Tui Amoris Ignem

(The Fire of Your Love)



Welkom

Thema: …
In het alleen zijn met Christus 

kun je een omkeer verwachten 

in de ogenschijnlijk onvermijdelijke ontwikkelingsgang 
van de geschiedenis.

Deze hoop brengt een scheppend elan voort… (Frère Roger)



Dans nos obscurités
Dans nos obscurités
Allume le feu qui ne s'éteint jamais
Qui ne s'éteint jamais
Dans nos obscurités
Allume le feu qui ne s'éteint jamais
Qui ne s'éteint jamais

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.



Gebed

We luisteren naar Iedere nacht verlang ik



Iedere nacht verlang ik

Iedere nacht verlang ik naar u, O God,

ik hunker naar u met heel mijn ziel.

Iedere nacht verlang ik naar u, O God,

ik hunker naar u met heel mijn ziel.



Lezing van Psalm 32
Gelukkig de mens van wie een misstap is vergeven,

en van wie de zonde is toegedekt.

Gelukkig de mens wiens zonde de Heer niet aanrekent.

van wie het geweten tot rust is gekomen.

Toen heb ik mijn zonden bekend, niet langer mijn schuld toegedekt,

ik dacht: “Ik ga mezelf beschuldigen en mijn misstappen                       

de Heer belijden”,

en zonder uitstel hebt u al mijn zonden vergeven.

Laat daarom alle vromen tot u bidden in tijden van nood

in de zekerheid dat geen watervloed hen ooit nog zal overspoelen:

U bent mijn beschermer, u vrijwaart mij tegen nood en druk.

Geluk omarmt degene die op de Heer vertrouwt.

Rechtvaardigen, wees  opgetogen om de Heer

en zing een lied, oprechten van hart.



Bless the Lord 

Bless the Lord, my soul

and bless God's holy name.

Bless the Lord, my soul,

who leads me into life.



Lezing Jesaja 58: 6-8

Zo spreekt de Heer: Is dit niet het vasten zoals ik het 

verkies: boosaardige boeien losmaken, de banden van 

het juk losmaken, de onderdrukten hun vrijheid 

hergeven, en alle jukken doorbreken? Is vasten niet dit: 

uw brood delen met wie honger heeft; arme zwervers 

opnemen in uw huis; een naakte kleden die u ziet en u 

niet onttrekken aan de zorg voor uw broeder? Dan 

breekt uw licht als de dageraad door en groeien uw 

wonden spoedig dicht; dan gaat uw gerechtigheid voor 

u uit, en sluit de heerlijkheid van de Heer uw stoet.



In Manus tuas pater

In manus tuas, Domine, commendo spiritum
meum.
Redemisti nos Domine, Deus veritatis.
Goria Patri en Folio en Spiritui Sancto.



Evangelielezing Mattheus 6: 16-88
Jezus zei: Als je bidt, ga dan je binnenkamer in, doe de 

deur dicht, bid tot je Vader, die in het verborgene is; en 

je Vader die in het verborgene ziet, zal het je lonen.

Wanneer je vast, zet dan geen somber gezicht zoals de 

schijnheiligen, want zij vertrekken hun gezicht om met 

hun vasten op te vallen bij de mensen. Ik verzeker 

jullie, ze hebben hun loon al. Maar als jij vast, zalf dan 

je hoofd en was je gezicht, opdat het bij de mensen niet 

opvalt dat je vast, maar wel bij de Vader, die in het 

verborgene is; en je Vader die in het verborgene ziet, 

zal het je lonen.



Meditatie



Meditatie               
(10 minuten)





Bonum est confidere

Bonum est confidere in Domino,
bonum sperare in Domino.



Jesus, remember me

Jesus, remember me
when you come into your kingdom.
Jesus, remember me
when you come in to your kingdom.



Voorbeden



Stil gebed

Onze Vader / Kyrie (gezongen)



Nunc dimittis

Nunc dimittis servuum tuum Domine,
secundum verbum tuum in pace.



Zegenbede



Instrumentale muziek Combo

- Bleib mit deiner Gnade bei uns



De volgende Taizéviering is op 1 mei, om 18:30
(De Regenboog)



Tijdens de muziek verlaten we de kerk in stilte 


