
Doopdienst 6 maart 2022 Het Centrum, 9.30 uur 

 

 

In deze dienst worden gedoopt: 

Hylke Geert Bosscha, geboren 5 november 2021 

Noah Livia Ohana Kreileman, geboren 2 november 2021 

 

Beamer Anja Wevers 

Camera Bennie Wevers 

organist Ineke ten Brug 

lector Alie ter Avest 

OVD Dick Beltman 

welkom  Anke Bosch 

voorganger ds. Wil Kaljouw 

 

Welkom door de ouderling 

 

Lied: lied 23 c: 1,2,5  Mijn God, mijn herder zorgt voor mij 

 

Votum en groet: 

Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt, 

die zijn trouw belooft tot in eeuwigheid, omdat Hij niet los laat, 

met wie Hij is begonnen. 

Daarom: genade, barmhartigheid, vrede van God de Vader, Jezus Christus de Zoon en de heilige 

Geest. 

 

Kinderen vullen het doopvont 

Doopkinderen worden binnen gebracht. 

Youtube: opwekkingslied 599: Kom tot de Vader  

https://www.youtube.com/watch?v=9Ic4xmn4YaY 

 

Dopen is ons en onze kinderen  in geloof aan God verbinden. Daarom belijden we ons geloof. 

Geloofsbelijdenis 

Samen spreken we uit: Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper van hemel en der 

aarde. 

https://www.youtube.com/watch?v=9Ic4xmn4YaY


En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Heer; Die ontvangen is van de Heiligen Geest, 

geboren uit de maagd Maria; 

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de 

hel; 

op de derde dag opgestaan van de doden; opgevaren ten hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van 

God de almachtige Vader; 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 

Ik geloof in den Heiligen Geest. 

Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de 

zonden; 

opstanding van het vlees; 

en een eeuwig leven. Amen. 

 

Ouders komen naar voren. 

Doopvragen 

Geloven jullie het evangelie van Jezus Christus, dat Hij voor ons en onze kinderen is gestorven en 

opgestaan en als koning regeert tot in eeuwigheid? 

Geloven jullie de belofte van God de Vader dat Hij ook de Vader wil zijn van jullie kinderen? 

Beloven jullie het evangelie aan jullie kinderen door te geven, hen een plaats te geven in de 

gemeente van Jezus Christus, in het geloof dat de Heilige Geest hen laat groeien in geloof, hoop en 

liefde?  

Antwoord ouders: ja. 

Vraag aan Gertjan: wil jij Nadien steunen in de opvoeding van Hylke en haar de ruimte geven om 

het geloof aan Hylke over te dragen?  

Lied van Marjo Kreileman Song for Noah 

https://www.youtube.com/watch?v=TVOcCZ04YTY 

 

Doopgebed 

Heilige, Eeuwige God, Heer boven alle machten, 

Zoals Noach vrezen wij voor de grote vloed van kwaad over de wereld. 

Maar Gij zijt de God van Noach en van het behoud van uw schepselen. 

Israël, uw volk leed onder de onderdrukkende macht van farao,  

Maar Gij leidde hen door de Rode Zee naar de bevrijding. 

Gij hebt door de doop van uw Zoon, Jezus Christus, 

ook de rivier de Jordaan en alle doodswateren geheiligd. 

Alle water dat ons overstelpt, reinigt Gij tot een overvloed van heil; 

 

Ontferm U, Heer, over Hylke en Noah 

Uw liefde is onpeilbaar en uw ontferming grondeloos; 

Wij bidden U dat Gij hen wilt aanzien in genade 

En door uw heilige en scheppende Geest inlijven bij uw zoon Jezus Christus. 

 

Laat hem en heel uw gemeente het teken dragen van Jezus Christus en  

laat hem en heel uw gemeente al hun dagen Hem volgen met waar geloof, goede hoop en vurige 

liefde. 

https://www.youtube.com/watch?v=TVOcCZ04YTY


Ja, laat hen en ons allen eens om uwentwil getroost en zonder schrik dit leven verlaten, om in te 

gaan en te verschijnen voor Jezus Christus op zijn rechterstoel ten laatsten dage. 

 

Zo bidden in Christus’ naam, Amen. 

 

Kinderen mogen naar het doopvont komen. 

De doop 

Hylke Geert, 

Noah Livia Ohana, Ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

Ontsteken van de doopkaarsen. 

Dooplied Sela 

https://www.youtube.com/watch?v=OdZ-m6zOOsc 

 

Kinderen gaan naar kindernevendienst: Bible Basics 

God bevrijdt de Israëlieten uit Egypte. 

 

Gebed 

 

Schriftlezing  Lucas 4; 1-13 

 

Prediking: stenen voor brood 

 

lied 538: 1,2,4 Een mens te zijn op aarde 

 

Pastorale afkondigingen 

Voorbeden 

 

Collecte-info 

Lied 416: 1,2,3,4 Ga met God en Hij zal met je zijn 

 

 

Zegen 

De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de heilige 

Geest zij met u allen.  

Antwoord: amen 

https://www.youtube.com/watch?v=OdZ-m6zOOsc

