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Voorzang Psalm 139 

Psalm 139 : 1 





Votum en groet



God heeft een plan met je leven 

Votum en groet
Voorlezen brief





1. Ontmoeting               
2. Naastenliefde           9. Geloof
3. Licht                          10. Vertrouwen
4. Troost
5. Energie
6. Vreugde 
7. Geduld
8. Geloof We gaan op weg!!



Meeleven met elkaar

We komen terug, Liesbeth vertelt ons 
over het pad dat we hebben gelopen……



Meeleven met elkaar

Gebeden



Gebeden

CollecteCollecte
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Samen in de naam van Jezus



Vers 2 

Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot Zijn eer



Vers 3

Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
De weg van God is niet te keren
Omdat Hij er over waakt
En de Geest doorbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt



Zegen

Prijs de Heer de weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, Triomfator
Mijn Verlosser, Middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik U mijn dank en eer
‘t is Uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer



Zegen



Wilhelmus

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!



Vers 6

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.



Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.



Wij wensen u                                
een goede  week!


