
Nijverdal, het Centrum 

zondag 29 mei 9.30 uur 

Voorganger ds Hans van Ark uit Vorchten 

Thema: D.E. of D.V.? 

Orgelspel voor de dienst 

Woord van welkom 

Evangelische liedbundel no  8   tekst op de beamer, graag deze drie coupletten! 

1.Als een hert, dat verlangt naar water 

Zo verlangt mijn ziel naar U. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

Mijn aanbidding is voor U. 

U alleen bent mijn kracht, mijn schild 

Aan U alleen geef ik mij geheel, 

U alleen kunt mijn hart vervullen 

Mijn aanbidding is voor U. 

2.‘k Wil U meer dan het mooist op aarde 

meer dan alles wil ik U 

U alleen bent mijn bron van vreugde 

Mijn aanbidding is voor U 

U alleen bent mijn kracht en schild 

Aan U alleen geef ik mij geheel 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 

3. Als een vriend, als een broeder bent U ,  

als een Koning voor ons al 

voor mij is er geen groter liefde 

dan Uw liefde bovenal 

U alleen bent mijn kracht, mijn schild 

Aan U alleen geef ik mij geheel 

U alleen kunt mijn hart vervullen 

Mijn aanbidding is voor U. 

Stil gebed, Onze Hulp en groet 

Zingen psalm 100 geheel 

De tien woorden 

 

ev liedbundel no 302 zingen Heer ik kom tot U geheel 

Gebed 



 

Schriftlezing Mattheus 10 vers 29 tot en met 33 (NBV) 

Schriftlezing Lucas 13 vers 1 tot en met 5 (NBV) 

Zingen NLB 663 als heeft Hij ons verlaten vers 1 en 2 

Overdenking: DE of DV? 

Opwekking 518, Heer U doorgrond en kent mij geheel 

 

Dienst der gebeden 

Collecte 

Zingen NLB 416 Ga met God 

 

Zegen en na het gesproken amen zingen 

Evangelische liedbundel 501, Vrede van God 



 


