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Aanvangslied Lied 637

Welkom



vers 2



vers 3



vers 4



stilte



Stil gebed

Bemoediging

Groet

ELB 245



vers 1

Refrein:

Glorie aan God.

Glorie aan God.

Glorie aan God.

Glorie aan God.



1:

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.

Hij’s het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. 

Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.

Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.

Groot is Zijn troon, eeuwig zijn kroon.

Overwinnar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis 

weet wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!
refrein



vers 2

Refrein:

Glorie aan God.

Glorie aan God.

Glorie aan God.

Glorie aan God.



refrein

2:

Kondigt het aan door de kracht van zijn Naam:

Heel de aard’ wordt vervuld van zijn glorie!

Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!

Hij’s verslagen, het Lam troont voor eeuwig.

Jezus is Heer, Redder en Heer!

Overwinnar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis 

weet wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!



vers 3

Refrein:

Glorie aan God.

Glorie aan God.

Glorie aan God.

Glorie aan God.



refrein

3:

Heersen met Hem op de troon en zijn stem

Spreekt van liefde, vervult ons met glorie.

Heilig en vrij, alle tranen voorbij,

eeuwig vreugde van God, lof, aanbidding.

Waardig het Lam! Waardig het Lam! 

Overwinnar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis 

weet wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!



Gebed

Refrein:

Glorie aan God.

Glorie aan God.

Glorie aan God.

Glorie aan God.



Gebed

1e Schriftlezing



1e Schriftlezing:

Hosea 6: 1t/m 3



Psalm 103:1

61‘Kom, laten wij teruggaan naar de HEER!

Hij heeft ons verscheurd, hij zal ons 

genezen; de hand die sloeg, zal ons verbinden.
2Hij redt ons na twee dagen van de dood,

de derde dag doet hij ons opstaan:

in zijn nabijheid zullen wij leven.
3Dan zullen wij hem kennen, ernaar jagen om 

de HEER te kennen. Even zeker als de dageraad 

zal hij komen, hij komt naar ons als milde regen,

als de lenteregen die de aarde drenkt.’



vervolg



2e Schriftlezing



2e Schriftlezing:

1 Korintiër 15: 1 t/m 11



vervolg

1 Broeders en zusters, ik herinner u aan het 

evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u 

hebt aangenomen, dat uw fundament is 2 en uw 

redding, als u tenminste vasthoudt aan de 

boodschap zoals ik u die verkondigd heb. Anders 

bent u tevergeefs tot geloof gekomen. 3 Het 

belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op 

mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor 

onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften 

staat, 



vervolg

4 dat Hij is begraven, dat Hij op de derde 

dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat,

5 en dat Hij is verschenen aan Kefas en 

vervolgens aan de twaalf. 6 Daarna is Hij 

verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders 

en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven 

zijn, maar de meesten nu nog leven. 7 

Vervolgens is hij aan Jakobus verschenen en 

daarna aan alle apostelen. 



vervolg

8 Pas op het laatst verscheen Hij ook aan 

mij, misgeboorte die ik was. 9 Want ik ben 

de minste van de apostelen, ik ben de naam 

apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb 

vervolgd. 10 Maar door zijn genade ben ik nu 

wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder 

uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb veel 

harder gewerkt dan alle andere apostelen, 

althans, niet ik, maar Gods genade die mij 

bijstaat.



Psalm 118: 8

11 in ieder geval, of zij het nu zijn of ik, wij 

verkondigen allemaal de boodschap die ik u 

verkondigd heb, en door die boodschap bent u 

tot geloof gekomen.



vervolg



Verkondiging



Verkondiging

Orgelspel en Lied 623: 1, 2 en 7



Het belangrijkste dat ik u 
heb doorgegeven, heb ik 
op mijn beurt ook weer 
ontvangen: dat Christus 

voor onze zonden is 
gestorven, zoals in de 

Schriften staat, dat Hij is 
begraven, dat Hij op de 
derde dag is opgewekt, 

zoals in de Schriften staat, 
en dat Hij is verschenen… 

(1 Korintiërs 15:3-4)





Lied 623: 1, 2 en 7



vervolg



vers 2



vervolg



vers 7



vervolg



geloofsbelijdenis



JdH 113: 1 en 3

Geloofsbelijdenis  



vers 3

Ik weet dat mijn Verlosser leeft, dit is het, 

wat mij troost hier geeft,

Hij leeft, die voor mij stierf; Hij leeft! Dit 

maakt mij altijd blij.

Hij leeft! Mijn Heiland, die voor mij, een 

levenskroon verwierf.

Refrein:

Hij leeft! Hij leeft! Ik weet, dat mijn Verlosser 

leeft. (2x)



gebed

Hij leeft! Verrezen uit het graf! Hij leeft! Die 't 

leven voor mij gaf!

Ik zing van Hem, Die leeft, Hij leeft, Die mij 

zo teer bemint,

Hij leeft! Die mij, Zijn dierbaar kind, het 

eeuwig leven geeft.

Refrein:

Hij leeft! Hij leeft! Ik weet, dat mijn Verlosser 

leeft. (2x)



collecteaankondiging

Dankgebed

Voorbeden 



Collectedoel van deze zondag : 
Kerkelijke doeleinden     

U kunt uw gift geven in de collectekoker.
Ook kunt u uw gift geven 
via de Scipio-app

Of u kunt uw gift overmaken op rekeningnr.  

t.n.v. PG Nijverdal 
NL96 RABO 0327 3039 72



Lied 624



vervolg



vers 2



vervolg



vers 3



vervolg



Zegen



Zegen

Gezongen: Amen



Een gezegende week gewenst
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