
Zondag 8 oktober 2023

Welkom in De Regenboog!



Ouderling van dienst: Henk Morsink

Ouderling van welkom: Christien Nissink

Diakenen: Hanny en Wim Middelesch

Voorganger: ds. Hans van Dalen

Lector: Kees de Velde Harsenhorst

Organist/ pianist: Dick Sanderman

M.m.v.: Annemarie & The Pilgrims Voices



Collectedoel

Op woensdagavond 11 en 18 oktober organiseert het team van de 

Kleine Kapel om 18:45 uur een avondgebed.

Dit keer niet in de kapel maar in Het Centrum.

Voorafgaand aan de viering is er de mogelijkheid samen te eten.

Voor verdere info zie het Kerkvenster.



Collectedoel van vandaag:

Kerkelijke doeleinden 
(pastoraat en eredienst, onderhoud gebouwen en orgels etc.)

De collecte wordt gehouden bij de uitgang. 

Ook kunt u uw gift geven via de Scipio-app of

kunt u uw gift overmaken op rekeningnr.

NL96 RABO 0327 3039 72 t.n.v. PG Nijverdal

Welkom en mededelingen



Welkom en mededelingen
door ouderling
Christien Nissink

Openingslied Lied 281: 1, 2, 3, 4 en 5



Vers 2



Vers 3



Vers 4



Vers 5



Bemoediging en groet



Bemoediging
Groet

Moment van stilte



Koorzang: Prayer of St Patrick – Margareth Rizza

Kalmeer mij Heer 
zoals u de storm kalmeerde

Maak mij rustig Heer, 
bewaar mij voor gevaar.

Laat alle tumult in mij verdwijnen 
en omarm mij Heer,

met uw Vrede



Gebed

Koorzang: Prayer of St Patrick – Margareth Rizza

Calm me, Lord, 

as You calmed the storm;

still me, Lord, 

keep me from harm.

Let all the tumult within me cease,

enfold me, Lord, 
in Your peace.



Koorzang



Koorzang: Turn Thy face – T. Attwood

Keer Uw gezicht af van mijn zonde 

en was mij schoon.

Geef mij een nieuw hart, O God, 

en vernieuw mijn doen en denken.

Stuur mij niet weg van voor Uw aangezicht en neem Uw 

Heilige Geest niet van mij.



Verbeelding: de Schepping van de mens

           Geschilderd door: Michelangelo, Sixtijnse Kapel, Rome



Lied 695

Lezing uit het Oude Testament: Psalm 139:1-5

[1] Voor de koorleider. Van David, een psalm.

HEER, U kent mij, U doorgrondt mij,

[2] U weet het als ik zit of sta,

U doorziet van verre mijn gedachten.

[3] Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op,

met al mijn wegen bent U vertrouwd.

[4] Geen woord ligt op mijn tong,

of U, HEER, kent het ten volle.

[5] U omsluit mij, van achter en van voren,

U legt uw hand op mij.



Vers 2



Vers 3



Vers 4



Vers 5



Schriflezing



vervolg

Lezing uit Evangelie: Marcus 5:24b-34

Een grote menigte volgde Hem en verdrong zich om Hem 

heen. 25 Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan 

bloedverlies leed. 26 Ze had veel ellende doorgemaakt door de 

behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had 

uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad; integendeel, ze 

was alleen maar achteruitgegaan. 27 Ze had gehoord over Jezus, en ze 

begaf zich tussen de menigte en raakte zijn mantel van achteren 

aan, 28 want ze dacht:



vervolg

Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik genezen. 29 En 

meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat 

ze van de kwaal genezen was. 30 Op hetzelfde ogenblik werd Jezus 

zich ervan bewust dat er kracht van Hem was uitgegaan. Midden in de 

menigte draaide Hij zich om en vroeg: ‘Wie heeft mijn kleren 

aangeraakt?’ 31 Zijn leerlingen zeiden tegen Hem: ‘U ziet dat de 

menigte zich om U verdringt en dan vraagt U: “Wie heeft Mij 

aangeraakt?”’ 32 Maar Hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan 

had.



33 De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist 

wat er met haar was gebeurd, kwam naar Hem toe en viel voor Hem 

neer en vertelde Hem de hele waarheid. 34 Toen zei Hij tegen haar: 

‘Uw geloof heeft u gered, mijn dochter; ga in vrede, u bent van uw 

kwaal genezen.’



Verbeelding: ‘Als ik Hem kan aanraken’

                   Encounter Chapel, Magdala, Israël



Koorzang: And God shall whipe away all tears.- E. Daley

Ik hoorde een luide stem 

vanaf de troon, die uitriep:

‘Gods woonplaats is onder de mensen, 

Hij zal bij hen wonen. 

Zij zullen zijn volken zijn 

en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 



Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. 

Er zal geen dood meer zijn, 

geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, 

want wat er eerst was is voorbij.



Laat het het eeuwige licht 

op hen schijnen, Heere God

“Ik ben de Opstanding en het Leven “, 

zegt de Heere. 

Hij die in Mij gelooft, zal leven, 

ook al is hij gestorven. 

En hij die leeft zal niet meer sterven.



vervolg

Lezing: Openbaring 21:1-4 (tranen wissen)

[1] Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want 

de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee 

is er niet meer. [2] Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe 

Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze 

was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar 

man en hem opwacht. [3] Ik hoorde een luide stem vanaf 

de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de 

mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en 

God zelf zal als hun God bij hen zijn. 



[4] Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen 

dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, 

want wat er eerst was is voorbij.’



Verbeelding: 

tranen gewist

Geschilderd door: Kunstschilder 

Kees Aalbers, Apeldoorn



Zang (solo: Annemarie): I Believe- E. Drake/I. Graham/J. Shirl/A. 
Stillman arr. Fred de Vries

Ik geloof dat door iedere vallende regendruppel een 

bloem kan groeien

Ik geloof dat er in de donkerste nacht ergens een kaars 

brand

Ik geloof dat voor iedereen die verdwaalt

er Iemand zal komen om de weg te wijzen



Ik geloof…

Ik geloof 

dat boven de storm uit 

het zachtste gebed

nog steeds wordt gehoord

Ik geloof dat Iemand in dit universum

ieder woord hoort.



Geloofsbelijdenis

Iedere keer als ik 

een pasgeboren baby hoor huilen, 

of een blaadje aanraak 

of de lucht zie, 

dan weet ik 

waarom ik 

geloof!



Koorzang

Geloofsbelijdenis



Koorzang: I Will Go On (Words by William J. and Gloria Gaither; 
Music by William J. Gaither; Arranged by Jay Rouse)

Ik heb spijt van alle tijd 

die ik heb gebruikt om te zwelgen 

in mijn fouten uit het verleden. 

Van dingen die ik niet kon veranderen 

of omstandigheden 

die mij gevangen hielden.



Ik zal doorgaan. 

Ik laat mijn verleden achter mij. 

Dankbaar neem ik 

Zijn genade en liefde aan. 

Hij is vreugde en Hij is vrede

Hij is kracht en zoete bevrijding.

Ik weet wie Hij is en ik ben de Zijne. 

Ik zal doorgaan.



Ik stop met aansprakelijk stellen

van God en mijn naaste 

voor mijn eigen ontevredenheid. 

Ook bitterheid en haat laat ik los.

Schuld en pijn leg ik voor U neer 

zodat U, God, mij kunt vullen 

met vrede en zoete berusting.



Ik zal doorgaan. 

Ik laat mijn verleden achter mij. 

Dankbaar neem ik 

Zijn genade en liefde aan. 

Hij is vreugde en Hij is vrede

Hij is kracht en zoete bevrijding.

Ik weet wie Hij is en ik ben de Zijne. 

Ik zal doorgaan.



Ik kijk uit naar de belofte 

van een nieuwe morgen.

Een nieuwe plek om iets op te bouwen

Een prachtige nieuwe dag.

Ik zal starten in de overtuiging 

dat Jezus leeft

gerustgesteld in het feit 

dat Hij vergeeft en bij mij blijft.



Ik zal doorgaan. 

Ik laat mijn verleden achter mij. 

Dankbaar neem ik 

Zijn genade en liefde aan. 

Hij is vreugde en Hij is vrede

Hij is kracht en zoete bevrijding.

Ik weet wie Hij is en ik ben de Zijne. 

Ik zal doorgaan.



Verbeelding: 

Le main de Dieu

Auguste Rodin, Frankrijk



Koorzang: He touched me - W.J Gaither

Geketend door een zware last 

en onder een last van schuld en schaamte. 

Toen raakte de hand van Jezus mij aan,

en nu ben ik niet meer dezelfde. 



Hij raakte me aan.

O, Hij raakte me aan 

En, o, de vreugde 

die mijn ziel nu overspoelt! 

Er is iets gebeurd 

en nu weet ik:

Hij raakte me aan 

en maakte me heel. 



Omdat ik deze gezegende 

Heiland heb ontmoet, 

en Hij mij gereinigd en heel gemaakt heeft, 

daarom zal ik nooit ophouden 

Hem te loven. 

Ik zal het uitroepen 

terwijl de eeuwigheid zich ontrolt. 



Gebed

Hij raakte me aan.

O, Hij raakte me aan 

En, o, de vreugde 

die mijn ziel nu overspoelt! 

Er is iets gebeurd 

en nu weet ik:

Hij raakte me aan 

en maakte me heel. 



Slotlied Lied 919

Avondgebed, Stil gebed, gebed des Heren



vervolg



Vers 2



vervolg



Vers 3



vervolg



Vers 4



vervolg



Zegen



 

Zegen, gevolgd door Irish Blessing

Moge de weg je tegemoet komen.

Moge de wind altijd in je rug zijn.

Moge de zon warm op je gezicht schijnen,

de regen zacht op je velden vallen.

En tot we elkaar weerzien, 

moge God je vasthouden 

in de palm van Zijn hand.

Collecte bij de uitgang



Collectedoel van vandaag:

Kerkelijke doeleinden 
(pastoraat en eredienst, onderhoud gebouwen en orgels etc.)

De collecte wordt gehouden bij de uitgang. 

Ook kunt u uw gift geven via de Scipio-app of

kunt u uw gift overmaken op rekeningnr.

NL96 RABO 0327 3039 72 t.n.v. PG Nijverdal



Een gezegende week gewenst
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