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Voor de dienst zingen we:

Glorie aan God,



vervolg

Glorie aan God,

Glorie aan God,

Glorie aan God,

Glorie aan God.



vervolg

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.

Hij 's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.

Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.

Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.



vervolg

Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.

Overwinnaar zal Hij zijn,

Over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis,

Weet wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!



vervolg

Glorie aan God,

Glorie aan God,

Glorie aan God,

Glorie aan God.



vervolg

Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam:

Heel de aard’ wordt vervuld van zijn glorie!

Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!

Hij 's verslagen, het Lam troont voor eeuwig!



vervolg

Jezus is Heer, Redder en Heer!

Overwinnaar zal Hij zijn, 

Over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis,

Weet wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!



vervolg

Glorie aan God,

Glorie aan God,

Glorie aan God,

Glorie aan God.



vervolg

Heersen met Hem op de troon en zijn stem,

Spreekt van liefde, vervult ons met glorie.

Heilig en vrij alle tranen voorbij.

Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding:



welkom

Waardig het Lam, waardig het Lam!

Overwinnaar zal Hij zijn, 

Over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis,

Weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer!



welkom

Glorie aan God,

Glorie aan God,

Glorie aan God,

Glorie aan God.



ELB 122



vers 2

1.

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,

die galmt door gans’ Jeruzalem;

een heerlijk morgenlicht breekt aan:

de Zoon van God is opgestaan!



vers 3

2.

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,

Hij overwon die sterke Held,

Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht,

want Hij is God, bekleed met macht!



vers 4

3.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,

want alles, alles is voldaan;

wie in ’t geloof op Jezus ziet,

die vreest voor dood en duivel niet.



stilte

4.

Want nu de Heer is opgestaan,

nu vangt het nieuwe leven aan,

een leven door zijn dood bereid,

een leven in zijn heerlijkheid!   



Stil gebed

Bemoediging

Groet

Gebed 



Openingskoor uit de opstandingscantate

Gebed 



Openingskoor uit Opstandingscantate: 

Bleib bei uns… 

Bleib bei uns, denn es will Abend werden, 

und der Tag hat sich geneiget

(Blijf bij ons, want het wordt avond en de 

dag loopt ten einde)





1e Schriftlezing:

Prediker 1: 1 t/m 11



vervolg

1Hier volgen de woorden van Prediker, 

zoon van David en koning in Jeruzalem.

2Lucht en leegte, zegt Prediker,

lucht en leegte, alles is leegte.

3Welk voordeel heeft de mens van alles wat 

hij heeft verworven,

al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon?



vervolg

4Generaties gaan, generaties komen,

maar de aarde blijft altijd bestaan.

5De zon komt op, de zon gaat onder,

en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer 

op zal gaan.

6De wind waait naar het zuiden,

dan draait hij naar het noorden.

Hij draait en waait en draait,

en al draaiend waait de wind weer terug.



vervolg

7Alle rivieren stromen naar de zee,

toch raakt de zee niet vol.

De rivieren keren terug

naar de plaats waar ze ontsprongen,

en beginnen weer opnieuw te stromen.

8Alles is vermoeiend,

zozeer dat er geen woorden voor te vinden 

zijn.



vervolg

De ogen van een mens kijken, en vinden 

geen rust,

zijn oren horen, en ze blijven horen.

9Wat er was, zal er altijd weer zijn,

wat er is gedaan, zal altijd weer worden 

gedaan.

Er is niets nieuws onder de zon.



Psalm 103: 5 en 6 DNP

10Wanneer men van iets zegt: ‘Kijk, iets 

nieuws,’

dan is het altijd iets dat er sinds lang 

vervlogen tijden is geweest.

11De vroegere generaties zijn vergeten,

en ook de komende generaties zullen 

vergeten worden

in de tijden die daarna weer komen.



vervolg



vers 6



vervolg



2e Schriftlezing



2e Schriftlezing:

1 Petrus 1: 1 t/m 12



vervolg

1Van Petrus, apostel van Jezus Christus. 

Aan de uitverkorenen die als 

vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, 

Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven, 2door 

God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd 

door de Geest, gehoorzaam te zijn en met 

het bloed van Jezus Christus besprenkeld te 

worden. Genade zij u en vrede, in overvloed.



vervolg

3Geprezen zij de God en Vader van 

onze Heer Jezus Christus: in zijn grote 

barmhartigheid heeft Hij ons door de 

opstanding van Jezus Christus uit de dood 

opnieuw geboren doen worden en ons zo 

levende hoop gegeven. 4-5Er wacht u, die 

vanwege uw geloof door Gods kracht wordt 

beschermd, 



vervolg

in de hemel een onvergankelijke, 

ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U 

ziet de redding tegemoet, die klaarligt om 

aan het einde van de tijd geopenbaard te 

worden. 6Verheug u hierover, ook al moet u 

nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei 

beproevingen verduren. 7Zo kan de echtheid 

blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder 

dan vergankelijk goud, 



vervolg

dat toch ook in het vuur wordt getoetst –

en zo verwerft u lof, eer en roem 

wanneer Jezus Christus zich zal 

openbaren. 8U hebt Hem lief zonder Hem 

ooit gezien te hebben; en zonder Hem nu te 

zien gelooft u in Hem en ervaart u een 

onuitsprekelijke, hemelse vreugde, 9omdat u 

het einddoel van uw geloof bereikt: uw 

redding.



vervolg

10Wat die redding inhoudt, trachtten de 

profeten te achterhalen toen ze 

profeteerden over de genade die u ten deel 

zou vallen. 11Zij probeerden vast te stellen 

op welke tijd en op welke omstandigheden 

Christus’ Geest, die in hen werkzaam was, 

doelde toen deze voorzegde dat Christus 

zou lijden en daarna in Gods luister zou 

delen.



Lied 659: 1, 4, 5 en 6

12Er werd hun geopenbaard dat deze 

boodschap niet voor henzelf bestemd 

was maar voor u – de boodschap die u nu 

verkondigd is door hen die u het evangelie 

hebben gebracht, gedreven door de heilige 

Geest, die vanuit de hemel werd gezonden. 

Het zijn geheimen waarin zelfs engelen 

graag zouden doordringen.



vers 4



vers 5



vers 6



Verkondiging



Verkondiging

“Hoop in bange dagen”

Luister- en meezinglied: Toekomst vol van hoop





Luister- en meezinglied:

Toekomst vol van hoop





Lied 634

Geloofsbelijdenis 



vervolg



vers 2



vervolg



Dankgebed en voorbeden



collecteaankondiging

Dankgebed 

Voorbeden  
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Slotlied:

Zeg het aan allen dat Hij leeft

(wisselzang)



vers 2

1. (allen)

Zeg het aan allen dat Hij leeft

en waarlijk opgestaan

te midden van de mensen leeft

om zo ons voor te gaan.



vers 3

2. (vrouwen)

Zwijg niet maar geef aan allen door

dit hoopvol nieuw bericht,

hoe Hij een hemels koninkrijk

op onze aarde sticht.



vers 4

3. (mannen) 

De wereld in dit nieuwe licht

is ons beloofde land.

De schepping wordt als open hof

ontvangen uit zijn hand.



vers 5

4. (allen)

Dit lichte leven legt beslag

op heel het wereldrond

Weet, dat het goed is, voor altijd,

zegt ons Gods eigen mond.



vers 6

5. (vrouwen)

Want aan het water van de dood

heeft Hij een grens gesteld.

Het lichtend eerste morgenrood

beschijnt het groene veld.



vers 7

6. (mannen)

Het is opnieuw de derde dag

dat alles vruchten draagt.

Het leven richt zich stralend op

de goede schepping daagt!



Zegen

7. (allen)

De Bruidegom gaat voor ons uit

en wij houden de wacht.

Een feest bereidt Hij voor zijn bruid:

het grote paasmaal wacht!



Zegen

Lied 415: 3



Lichtstad met uw paar’len poorten



refrein

1.

Lichtstad met uw paarlen poorten,

wond’re stad zo hoog gebouwd,

nimmer heeft men op deez’ aarde,

ooit uw heerlijkheid aanschouwd.



vers 2

Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,

luist’ren naar Zijn liefdesstem,

daar geen rouw meer en geen tranen,

in het nieuw Jeruzalem.



refrein

2.

Heilig oord vol licht en glorie,

waar de boom des levens bloeit

en de stroom van levend water

door de gouden Godsstad vloeit:



vers 3

Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,

luist’ren naar Zijn liefdesstem,

daar geen rouw meer en geen tranen,

in het nieuw Jeruzalem.



refrein

3.

Schoon tehuis voor moede pelgrims,

komend uit de zandwoestijn,

waar zij rusten van hun werken

bij de springende fontein:



vers 4

Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,

luist’ren naar Zijn liefdesstem,

daar geen rouw meer en geen tranen,

in het nieuw Jeruzalem.



refrein

4.

Wat een vreugde zal dat wezen

straks vereend te zijn met Hem

in de stad met paarlen poorten

in het nieuw Jeruzalem.



Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,

luist’ren naar Zijn liefdesstem,

daar geen rouw meer en geen tranen,

in het nieuw Jeruzalem.



Een gezegende week gewenst
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