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Welkom



Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen,
om elkaar geven
en open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.



En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven;
de zegen van God,
een eindeloos leven
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en open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.



En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven;
de zegen van God,
een eindeloos leven



Welkom

Üdvözlöm a vendégeket



Bemoediging en groet



U roept ons samen als kerk van de
Heer, verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en 
dankbaar
Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde 
zich thuis!



Jaag naar de liefde, de vrucht van de
Geest die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons
geeft: veelkleurig, verschillend en
dienstbaar. Eenheid en waarheid
ontmoeten elkaar: liefde brengt 
samen, verbindt en aanvaardt.



Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te 
gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons 
geeft.



U roept ons samen voor Woord en
gebed, als deel van uw kerk
wereldwijd. Wij bidden om vrede,
verzoening en recht; gebruiken met
vreugde de maaltijd. Wij breken het
brood en verstaan het geheim, om
samen uw kerk en van Christus te 
zijn.



Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons 
geeft



Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Va - der, maak ons één!



Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde..



Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons 
geeft.



U zult altijd voor ons strijden;
U hebt steeds Uw trouw betoond.
Deze waarheid is mijn blijdschap
Heer, U draagt de zegenkroon,
U, mijn helper en beschermer,
U, mijn redder en mijn vriend.
Uw Genade is mijn adem en mijn lied.



Waar Uw grootheid wordt bezongen,
wil ik knielen voor uw troon.
Waar U bent, verstilt de onrust,
want u draagt de zegenkroon.
Vul dit huis nu met uw glorie,
vul ons hart met heilig vuur.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.



Halleluja!
Jezus overwon.
Jezus overwon.
Halleluja! Prijs Hem,
die wereld overwon.



U zult altijd voor ons pleiten;
U zocht door tot U ons vond.
En geen macht kan U bestrijden,
want U draagt de zegenkroon.
U bent Jezus de messias,
die de wereld redding biedt.
Uw genade is mijn adem en mijn lied



Halleluja!
Jezus overwon.
Jezus overwon.
Halleluja! Prijs Hem,
die wereld overwon.



Elke muur wordt 
neergehaald
ieder bolwerk afgebroken.
U draagt de zegenkroon;
U overwon, U overwon!



Aan het kruis leek U verslagen,
maar U hebt de dood onttroond;
zelfs het graf kon u niet houden,
want U draagt de zegenkroon.



Gebed



Psalm 145 vers 1 t/m 7

U, mijn God en koning, wil ik roemen,
uw naam prijzen tot in eeuwigheid. 
Elke dag opnieuw wil ik U prijzen,
uw naam loven tot in eeuwigheid:
‘Groot is de HEER, Hem komt alle lof 
toe,
zijn grootheid is niet te doorgronden.’



Laat geslacht na geslacht uw 
schepping bezingen,uw machtige 
daden verkondigen.
Laten zij spreken over de glorie van uw 
majesteit, ook ik wil uw wonderen 
bekendmaken.  
Laten zij getuigen van uw geduchte 
daden,
ook ik wil van uw grootheid vertellen.



Alzo lief had God de wereld
Dat Hij zijn zoon gaf
en wie in Hem gelooft
Gaat niet verloren
ontvangt het leven
Dat nooit meer ophoudt



Laten zij de roem van uw goedheid 
verbreiden, uw gerechtigheid 
bejubelen: Hij gaf zijn Zoon aan ons 
uit liefde
Om ons te redden te redden van 
onszelf. 
Dus kijk de deur staat voor ons open 
God roept ons binnen.



Het is een feest van genade
Het is een feest
God roept ons naar huis
Het is een feest van de Vader
Kom naar huis
kom naar huis kom naar huis



Stop met wat je doet
God de Vader roept
Hij ziet naar je uit
Dus kom naar huis
kom naar huis kom naar huis
Kom naar huis
kom naar huis kom naar huis



Het is een feest van genade
Het is een feest
God roept ons naar huis
Het is een feest van de 
Vader
Kom naar huis
kom naar huis kom naar huis
Kom naar huis
kom naar huis kom naar huis



Ik houd van U.
Uw Genade blijft mij dragen;
dag aan dag, in de palm van uw 
hand.
Van de morgen tot de avond,
als ik weer slapen ga,
zing ik steeds van de goedheid van 
God



Al heel mijn leven bent U trouw Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo 
goed!

Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
zing ik steeds van de goedheid van 
God



Uw zachte stem
leidde mij door al mijn dalen.
U was dichtbij, in mijn donkerste 
nacht.
Heer, ik ken U als een vader.
Ik ken U als een vriend.
Ik leef met U, in de goedheid van God



Al heel mijn leven bent U trouw Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo 
goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
zing ik steeds van de goedheid van 
God.



Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.
Uw goedheid is altijd bij mij,
Is dag en nacht bij mij.
Heel mijn hart en ziel
leg ik voor U neer.



Ik geef U alles, Heer!
Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.
Al heel mijn leven bent U trouw Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo 
goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
zing ik steeds van de goedheid van 
God.



Overdenking



Ook al gaat mijn weg
door een diep dal van duisternis 
heen,
uw liefde drijft de angst uit in mij.
Ook al loop ik vast,
overvallen door een hevige storm,
ik keer niet om, want U bent nabij



En ik vrees geen gevaren meer,
met mijn God steeds aan mijn zij
Voor wie zou ik nog vrezen?
Hij is toch bij mij? Hij is toch bij 
mij



Nooit meer nooit meer alleen
loop ik door de stormen heen
Nooit meer, nooit meer alleen,
op de berg of in de dalen.
Nooit meer, nooit meer alleen;
Heer, U laat mij nooit meer 
alleen.



En ik zie al de glans,
in de verte, van het stralende licht,
Dat schijnt voor elk
die volhoudt en wacht.
Maar tot aan die dag dat de 
schepping
wordt bevrijd van de pijn,
is U te kennen al dat ik wil



En ik vrees geen gevaren meer,
met mijn God steeds aan mijn zij
Voor wie zou ik nog vrezen?
Hij is toch bij mij? Hij is toch bij 
mij?



Nooit meer nooit meer alleen
loop ik door de stormen heen
Nooit meer, nooit meer alleen,
op de berg of in de dalen.
Nooit meer, nooit meer alleen;
Heer, U laat mij nooit meer 
alleen.



En ik zie al de glans,
in de verte, van het stralende licht,
Maar tot aan die dag dat de 
schepping
wordt bevrijd van de pijn,
blijf ik U prijzen,
blijf ik U prijzen!



Nooit meer nooit meer alleen
loop ik door de stormen heen
Nooit meer, nooit meer alleen,
op de berg of in de dalen.
Nooit meer, nooit meer alleen;
Heer, U laat mij nooit meer 
alleen.



De aarde kent uw grote kracht.
Uw stem heeft haar tot stand 
gebracht.
En ook de zee, zo woest en diep
wordt stil voor U, die alles schiep.



Door alles heen, door alles heen
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen;
U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen,
Heer, kijk ik naar U.
En U geeft rust in mij.



Geef mij geloof dat niet bezwijkt,
ook als twijfel groter lijkt.
De berg, zo groot en hoog voor mij
Verdwijnt in zee, de weg is vrij



Door alles heen, door alles heen
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen;
U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen,
Heer, kijk ik naar U.
En U geeft rust in mij.



Kijk op, laat los, vertrouw op Hem,
de storm herkent nog steeds zijn 
naam.

De storm herkent nog steeds zijn 
naam.



U geeft rust in mijn ziel.
U geeft rust in mijn ziel.
U geeft rust in mijn ziel!
U geeft rust, U geeft rust in 
mijn ziel



Dankgebed en voorbeden



Collectedoel: Diaconie

Bij de uitgang, via de scipio app 
of op bankrekening 
NL86RABO0327379618 
t.n.v. Diaconie PG Nijverdal



I've been held by the Savior
I've felt fire from above
I've been down to the river
I ain't the same
a prodigal returned

Luisterlied



All my hope is in Jesus
Thank God that yesterday’s
gone
All my sins are forgiven
I've been washed by the
blood



I'm no stranger to prison
I've worn shackles and chains
But I've been freed and for 
given And I'm not going back
I'll never be the same
That's why I sing



All my hope is in Jesus
Thank God that yesterday's 
gone
All my sins are forgiven
I've been washed by the 
blood



There's a kind of thing
that just breaks a man
Break him down to his knees
God I've been broken more
than a time or two yes Lord
Then He picked me up and 
showed me
What it means to be a man
come on and sing



All my hope is in Jesus
Thank God that 
yesterday's gone
All my sins are forgiven
I've been washed by the 
blood



Zegen



In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen
Om een toekomst vol van hoop



Ook al zijn er duizend vragen
Al begrijpen wij U niet
U blijft ons met liefde dragen
U die alles overziet



U geeft een toekomst vol van 
hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen



U heeft ons geluk voor ogen
Jezus heeft het ons gebracht
Mens, als wij, voor ons 
gebroken
In de allerzwartste nacht



U geeft een toekomst vol van 
hoop dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen.



U bent God, de Allerhoogste
God van onbegrensde macht
Wij geloven en wij hopen
Op het einde van de nacht.



U geeft een toekomst vol van hoop 
dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen



Er is koffie, thee, fris en wat 
lekkers!

Blijf dus nog even hangen! 
Vinden we gezellig!

Tot de volgende keer 4 
augustus in het Centrum!
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