
Welkom in de dienst voor jong en oud(er) 
op zondag 9 juni 2024 in het Centrum
Voorganger : ds. Hans van Dalen
Ouderlingen : Anton en Hendrika Kreileman
Diakenen : Harry Kisteman, Sybren Bouma, 

Jan Vossebelt
M.m.v.:  De Christierockers
M.m.v.:  Ballonartiest Carlo



Collectedoel van deze zondag : 

Caravanproject
- bij de uitgang, 
- via de scipio-app
- via overmaken op 

Bankrekening NL86 RABO 0327 3796 18
t.n.v. Caravanproject PG Nijverdal 



Thema : Beestenboel!

Christierockers



Welkom



Voor de dienst zingen de 
Christierockers 
- Kom aan boord
- Nononononoach

-
Welkom



Lied 216



Lied 216 : 2



Lied 216 : 3



Bemoediging en groet



Bemoediging en groet

Inleiding op de dienst



Iets van alle dieren

Je kunt zo stil 
zijn als een muis



en zo bang zijn 
als een wezel



Je kunt trots zijn 
als een pauw



en zo koppig 
als een ezel



je kunt vrij zijn 
als een vogel



en zo zacht 
als eendendons



want iets van 
alle dieren
vind je ook 
weer terug 
in ons



Je kunt zo slim 
zijn als een vos



en zo ijv’rig
als de mieren



je kunt trouw zijn 
als een hond



zo geduldig 
als de gieren



je kunt vechten 
als een tijger



en zo glad zijn 
als een aal



want iets van 
alle dieren
vind je in ons 
allemaal



En dat valt ook te begrijpen
omdat God die alles schiep
na de dieren ook de mensen
op een dag tot leven riep



daarom is er tussen mens en dier
een hele nauwe band
omdat ze zijn geschapen
geschapen door Zijn hand



Je kunt zo wijs 
zijn als een uil



en zo volgzaam 
als de schapen



je kunt sterk zijn 
als een beer



je kunt als een 
os gaan slapen



je kunt dansen 
als een vlinder



zingen als 
een nachtegaal



want iets van 
alle dieren
vind je in ons 
allemaal



En dat valt ook te begrijpen
omdat God die alles schiep
na de dieren ook de mensen
op een dag tot leven riep



daarom is er tussen mens en dier
een hele nauwe band
omdat ze zijn geschapen
geschapen door Zijn hand

Themalied



Op de wijs van: Een wijs man bouwde zijn huis op een rots. 

Pak een hamer en een zaag 
en bouw een boot.
Pak een hamer en een zaag 
en bouw een boot.
Pak een hamer en een zaag 
en bouw een boot.
Dat is wat God Noach zei. 



De dieren stapten in samen 
twee aan twee. 
De dieren stapten in samen 
twee aan twee. 
De dieren stapten in samen 
twee aan twee. 
En God deed de deur op slot.



De regen stroomde neer 
en de vloed kwam op.
De regen stroomde neer 
en de vloed kwam op.
De regen stroomde neer 
en de vloed kwam op.
Maar in de boot was het droog



Noach wist niet of het droog was, 
de duif vloog uit.
Noach wist niet of het droog was, 
de duif vloog uit.
Noach wist niet of het droog was, 
de duif vloog uit.
De duif kwam terug met een tak. 



God zag dat het goed was 
en gaf de regenboog.
God zag dat het goed was 
en gaf de regenboog.
God zag dat het goed was 
en gaf de regenboog.
Als teken van zijn trouw.

Gebed



Gebed

Ken je dit verhaal ?



God zei Noach bouw een boot
samen met je zonen, 
Maak hem sterk en maak hem groot,
je moet er straks  in wonen.
En neem dan heel veel dieren mee,  
wanneer de boot gaat varen. 
Ik zal ze sturen twee aan twee, 
Ik wil hun leven sparen



De ark was netjes afgebouwd, 
de intocht kon beginnen.
De dieren liepen twee aan twee
de ark van Noach binnen. 
Toen deed God de deur op slot, 
en liet de wolken komen. 
De regen viel met bakken neer, 
en bleef en bleef maar stromen.  



Ken je dit verhaal, 
Ken je dit verhaal?
Zo wordt het nu al eeuwenlang
Verteld in elke taal! 
Ken je dit verhaal, 
Ken je dit verhaal?
Lees maar in de Bijbel, 
Want daar staat het allemaal. 



De wereld werd een oceaan,
waarop de ark bleef drijven.
Slechts de dieren in de ark 
die zouden overblijven.
Maar op een dag was het voorbij
het water ging verdwijnen.
De wolken schoven weer voorbij
de zon begon te schijnen. 



Ken je dit verhaal, 
Ken je dit verhaal?
Zo wordt het nu al eeuwenlang
Verteld in elke taal! 
Ken je dit verhaal, 
Ken je dit verhaal?
Lees maar in de Bijbel, 
Want daar staat het allemaal. 



De aarde werd weer langzaam groen,
de bomen gingen groeien.
Er startte weer een nieuw seizoen, 
de bloemen gingen bloeien.
Noach liet de dieren gaan, 
ze mochten gaan proberen
Om elk weer op zijn eigen plek
op aarde terug te keren. 



Ken je dit verhaal, 
Ken je dit verhaal?
Zo wordt het nu al eeuwenlang
Verteld in elke taal! 
Ken je dit verhaal, 
Ken je dit verhaal?
Lees maar in de Bijbel, 
Want daar staat het allemaal. 



Toen zei God : Kijk eens omhoog
zie daar die boog vol kleuren.
Luister Noach, Ik beloof:
dit zal niet meer gebeuren.
Ik zal met jullie nog een keer, 
de aarde op gaan bouwen. 
Ik maak met jou een nieuw begin,
daar mag je op vertrouwen.  



Ken je dit verhaal, 
Ken je dit verhaal?
Zo wordt het nu al eeuwenlang
Verteld in elke taal! 
Ken je dit verhaal, 
Ken je dit verhaal?
Lees maar in de Bijbel, 
Want daar staat het allemaal. 



Ken je dit verhaal, 
Ken je dit verhaal?
Zo wordt het nu al eeuwenlang
Verteld in elke taal! 
Ken je dit verhaal, 
Ken je dit verhaal?
Lees maar in de Bijbel, 
Want daar staat het allemaal. Verhaal



Het water steeg wel hoog

Het verhaal samen met de 
ballonkunstenaar. 



Het water steeg wel hoog,
maar wonder boven wonder
ging Noach niet ten onder,
de ark alleen bleef droog,
de ark alleen bleef droog.

Vers 2



Vers 3

De dieren gingen mee,
de grote en de kleine,
met Noach en de zijnen.
De dieren twee aan twee,
de dieren twee aan twee.



Zij dreven maanden rond.
Toen ging het water zakken,
de duif vond groene takken,
de ark liep aan de grond.
De ark liep aan de grond.

Vers 4



De aarde was er weer.
En mens en dier mocht wonen
onder de groene bomen,
in vrede met de Heer'.
In vrede met de Heer'.

Vers 5



De regenboog staat hoog,
als teken voor de volken,
Gods woorden te vertolken:
het land, het land blijft droog,
het land, het land blijft droog.

Verhaal van de dominee



Kleuren, kleuren

Verhaal van de dominee….
De duif en de raaf





Kleuren, kleuren, allemaal kleuren, 
Rood, oranje, geel, groen, paars en blauw, 
God gaf ons die prachtige kleuren, 
Anders was alles zo grijs en grauw. 



Kleuren, kleuren, allemaal kleuren, 
Rood, oranje, geel, groen, paars en blauw, 
God gaf ons die prachtige kleuren, 
Anders was alles zo grijs en grauw. 



Rood met geel wordt oranje
blauw met geel wordt groen
ja, met kleuren kun je 
heel veel dingen doen
kleur een leuke kleurplaat
maak een schilderij
kneed een prachtig beeld met
mooie kleuren klei



Kleuren, kleuren, allemaal kleuren, 
Rood, oranje, geel, groen, paars en blauw, 
God gaf ons die prachtige kleuren, 
Anders was alles zo grijs en grauw. 



Alles wat God gemaakt heeft
is door Hem gekleurd
en door al die kleuren
word je opgefleurd
zon en regen samen
kijk dan eens omhoog
en zie al die kleuren in de regenboog



Kleuren, kleuren, allemaal kleuren, 
Rood, oranje, geel, groen, paars en blauw, 
God gaf ons die prachtige kleuren, 
Anders was alles zo grijs en grauw. 

Kun je zeggen wat ik ben.







Vraag 2

Vraag 1 :

Noach had 3 kinderen. 

Waren dit zoons of dochters? 



Vraag 3

Vraag 2:

De eerste vogel die Noach liet vliegen 
uit de ark, wat dat een raaf of een duif? 



Koor

Vraag 3 :

Welk dier poept het meest?

Een Nijlpaard of een blauwe vinvis? 



Vraag 5

Vraag 4 :

Hoe noem je het geluid van een schaap?

Blaten of loeien? 



Pastorale mededelingen

Vraag 5 :

Wat is de betekenis van de regenboog?

-De belofte van God, dat hij de aarde 
nooit meer laat overstromen
-Een brug, zodat Noach de ark kon 
verlaten



Pastorale mededelingen

Gebeden



Dankgebed 

CollecteCollecte



Collectedoel van deze zondag : 

Caravanproject
- bij de uitgang, 
- via de scipio-app
- via overmaken op 

Bankrekening NL86 RABO 0327 3796 18
t.n.v. Caravanproject PG Nijverdal 

‘k Stel mijn vertrouwen



Zegen

'k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God. 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, 
zijn vrede woont in mij. 
'k Zie naar Hem op en 'k weet: 
Hij is mij steeds nabij.



Zegen



Na de dienst worden jullie uitgenodigd
om te blijven napraten          

onder het genot van ranja, 
een kop koffie of thee.



Wij nodigen u uit voor de dienst van 
vanavond 18:30 waarin ds. David ten 
Voorde uit Elburg voorgaat met het 
thema: Discipelschap! Wees welkom!

Een gezegende zondag en goede week! 
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