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 Voor de dienst mogen
 kinderen een handomtrek
 maken op een gekleurd
 papier en hun naam erin
 zetten.



Collectedoel van vandaag:

Shaare Zedek ziekenhuis in Jeruzalem 

De collecte wordt gehouden bij de uitgang. 

Ook kunt u uw gift geven via de Scipio-app of

kunt u uw gift overmaken op rekeningnr.

NL96 RABO 0327 3039 72 t.n.v. PG Nijverdal o.v.v. 

Shaare Zedek
Welkom en mededelingen



Welkom en mededelingen
door ouderling Gerrit Stokvis

 

Zingen: “Wie ben jij”





 Bemoediging en Groet

 

 

Zingen: Shalom Chaverim



Hemelhoog 272 Shalom Chaverim (met gitaar)

 Sjaloom chaverim, sjaloom chaverim,
 Sjaloom, sjaloom
 Lehitraoth, lehitraoth,
 Sjaloom, sjaloom.

 (Betekenis: Vrede vrienden, tot weerziens.)

Filmpje over Israël





Opwekking 34/ELB 34a Hinee Matov (gitaar)

 

  Hinee matov oema najiem
 sjewet achiem gam jachad.
 Hinee matov oema najiem
 sjewet achiem gam jachad.
  (2x)
 (Betekenis: Ps 133:1 Ziet hoe goed en hoe liefelijk het 

is als broeders (mensen) tezamen wonen.)

Gebed



 Gebed

Schriftlezing



Marcus 10: 13-16  (uit de Bijbel in gewone taal)

 Jezus laat de kinderen bij zich komen

 13Er waren mensen die kinderen bij Jezus 

brachten. Ze wilden graag dat hij de 

kinderen zou aanraken. Maar de leerlingen 

hielden die mensen tegen.

 



14Toen Jezus dat zag, werd hij kwaad. Hij 

zei: ‘Laat die kinderen bij me komen. Houd 

ze niet tegen. Want het Koninkrijk van God is 

er juist voor hen. 15Luister goed naar mijn 

woorden: Je moet openstaan voor het 

Koninkrijk van God. Net zoals een kind dat 

doet. Anders kun je er niet binnenkomen.’



 16Jezus sloeg zijn armen om de kinderen 

heen. Hij legde zijn handen op hen en 

zegende hen.

Zingen: Door de wereld gaat een woord



Lied 802: 1 en 4 Door de wereld gaat een woord (oude melodie)

 Door de wereld gaat een woord
 en het drijft de mensen voort:
 “Breek uw tent op, ga op reis
 naar het land dat Ik u wijs”
 



Refrein:

 Here God, wij zijn vervreemden
 door te luisteren naar uw stem.
 Breng ons saam met uw ontheemden
 naar een nieuw Jeruzalem.



Vers 4
 
 Door de wereld klinkt een lied
 tegen angsten en verdriet,
 tegen onrecht, tegen dwang
 richten Pelgrims hun gezang.



Refrein:

 Here God, wij zijn vervreemden
 door te luisteren naar uw stem.
 Breng ons saam met uw ontheemden
 naar een nieuw Jeruzalem.



 Preek 1: “Geef Mij je hand”

Zingen: Kijk eens om je heen



Evang. Liedbundel 456: 1 en 2: Kijk eens om je heen

 Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen.

 Geef elkaar een hand, je bent niet alleen.

 Want wij moeten samen delen,

 Samen zingen, samen spelen.

 Ook al zijn wij nog maar klein:

 Samen spelen is pas fijn.

Vers 2



Vers 2

  Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,

 wij zijn in de wereld niet alleen.

God kent ieder kind bij name,

zeg maar ja en zeg maar amen.

Ook al zijn we nog maar klein,

God wil onze Vader zijn.



 Preek 2: “Geef Mij je hand”

Zingen: Ik ben veilig in Jezus’ armen



Zingen: “Ik ben veilig in Jezus armen”

 Refrein:

Ik ben veilig in Jezus' armen.

Veilig ben ik bij Hem.

Ik ben veilig in Jezus' armen.

Er is nergens een plek waar ik

zo veilig ben.



 Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet.

Is het soms net alsof niemand me ziet.

Net of er niemand meer is

die me mist.

Dan mag ik weten dat Jezus er is.



 Refrein:

Ik ben veilig in Jezus' armen.

Veilig ben ik bij Hem.

Ik ben veilig in Jezus' armen.

Er is nergens een plek waar ik

zo veilig ben.



 Als ik door anderen soms wordt gepest.

Zeggen ze: 'Nee, jij hoort niet bij de rest'.

Dan ben ik blij dat ik Jezus ken.

Hij is mijn Vriend

en ik hoor bij Hem.



 Refrein:

Ik ben veilig in Jezus' armen.

Veilig ben ik bij Hem.

Ik ben veilig in Jezus' armen.

Er is nergens een plek waar ik

zo veilig ben.

 (2x)



 Ook als je pijn hebt en ben je soms ziek,

wat er gebeurt dat begrijp je dan niet,

Hij zal je helpen,

 Hij is altijd trouw.

Hij geeft je kracht en blijft heel dicht bij jou.



 Refrein:

Jij bent veilig in Jezus' armen.

Veilig ben jij bij Hem.

Jij bent veilig in Jezus' armen.

Er is nergens een plek waar jij zo veilig bent. (2x)



 Pastorale mededelingen

Gebeden



 Dankgebed en voorbeden
 
 

Toelichting collecte





Slotlied: Lied 423: 1, 2 en 3 Nu wij uiteengaan

   

vervolg



vervolg





 Zegen
  

Koffie/thee



Na de dienst is er in Het Spectrum

gelegenheid elkaar te ontmoeten,

onder het genot van een kopje koffie of thee 

. 

     Van harte uitgenodigd!
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